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Dag 6 van de reis was grotendeels gewijd aan het
bezoeken van de “opgravingen” bij Delphi. Het ging
hierbij niet alleen om de tempel van Apollo zelf, maar
natuurlijk ook al gebouwen er omheen.

Ik vond deze opgravingen, op die in Athene na, de
leukste en mooiste die we op de reis gezien hebben.
Dat komt vooral
doordat er
bijzonder veel te
zien was en de
gebouwen
duidelijk te
onderscheiden
waren; in
tegenstelling

tot veel andere
locaties lagen
er niet alleen
wat stenen
opgestapeld.
Verder was

de locatie
natuurlijk

erg mooi en
was er een
grote diversiteit aan
gebouwen.



